
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 11 februari 2024 

   

  Voorganger: Ds. H. G. Jumelet 

  Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 
van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orde van de dienst 

 

Voorspel Orgel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 113: 1,2  

 

Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
gij ’s Heren knechten, immermeer 

moet ’s Heren naam gezegend wezen. 

Van waar de zon in ’t oosten straalt, 
tot waar ze in ’t westen nederdaalt, 

zij ’s Heren grote naam geprezen. 
 

Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 

Wie is als Hij, de Heer der heren? 

Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 

Hemel en aarde moet Hem eren. 
 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Wij zingen: lied 8 B: 1, 2, 3, 4 

 
Zie de zon, zie de maan, 

zie de sterren in hun baan, 

sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 



Hoor de zee, hoor de wind, 

hoor de regen als hij zingt, 

druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 

ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 

Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 

Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

 

Gebed 

 

10 woorden  

 

Wij zingen: lied 418: 1,2,3,4  

 

God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 
 

Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 
 



Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 

zaaiend dag aan dag, 

zaaiend in den brede, 

totdat in uw vrede 

ons hart rusten mag. 
 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Schriftlezingen Psalm 113 en Hebreeën 11: 1-3 en 13-16 (NBV Bijbelvertaling) 

 

Wij zingen: lied 422: 1,2,3  

Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 
Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 
Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 



 

Verkondiging: “Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat”, psalm 113: 3 

 

Wij zingen: lied 654: 1,6 

 

Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in ’t licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 
Zing dan de Heer, stem allen in 

met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 
van zijn genadig aangezicht. 

In Christus is ons leven! 
 

Dienst der gebeden met aansluitend ‘Onze Vader’ 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Wij zingen: lied 419:1,2,3  (Wonen overal) 

 

Wonen overal nergens thuis 

aarde mijn aarde mijn moeders huis 
vallende sterren de schim van de maan 

mensen die opstaan en leven gaan – 
mensen veel geluk. 

 

Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan – 

mensen veel geluk. 

 
 

 
 



Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vaders huis 

stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan – 

mensen veel geluk. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. T. Kuik, Wildvang, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis 

 

In de geloofsgemeenschap weten wij ons verbonden door ons geloof. Daar hoort 

bij dat we elkaar in het oog houden en elkaar tot een hand en voet zijn vanuit de 

liefde van onze God. Daarom bidden we samen: 

 

Maak mij een instrument van Uw vrede.  
Leer mij te delen met wie geen deel van leven heeft,  

leer mij de beker te geven aan wie niets te drinken heeft,  
leer mij vast te houden wie geen hand in handen heeft, 

leer mij te roepen voor wie geen stem meer heeft, 

leer mij vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft. 
 

We wensen hen die te maken hebben met ziekte, moeite en zorg, veel liefde, 

sterkte en moed en een plaats om te schuilen bij God. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijerink 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. P. Kaashoek, Tjalk 



Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie 

achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij 

binnenloopt. De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Project 40 dagentijd. 

De gezamenlijke diaconieën van Kerken met Vaart hebben dit jaar weer samen 

een 40 dagentijd project, Grannies 2 Grannies. 

Dit jaar ondersteunen wij Friese oma’s die geld inzamelen om huisjes te bouwen 

voor grootmoeders in Oeganda die de zorg hebben voor hun kleinkinderen en 

vaak in gammele hutjes wonen en zo te proberen om deze kinderen een 

menswaardig bestaan te kunnen geven.   

Meer informatie over deze organisatie kunt u vinden op hun  

website:grannies2granniesfriesland.nl. Ook in de Zuiderklanken januari staat een 

artikel. Wij hopen een mooi bedrag bij elkaar te sparen. 

U kunt ook een donatie doen op de rekening van de diaconie 

NL69RBRB0851567320 t.n.v. Diaconie o.v.v. 40-dagen project. 

De Diaconie 

 

Veertigdagentijdkalender 

Op woensdag 14 februari (Aswoensdag) begint de 40 dagentijd. Vandaag wordt 

u een Veertigdagnentijdkalender aangeboden. Gemeenteleden die een 

nieuwsbrief bezorgd krijgen hebben de kalender reeds ontvangen. 

Over de Veertigdagentijdkalender 2024 

Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt ‘Petrus’ voor de 

Veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar 

Pasen elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking 

beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. 

Met het thema ‘Ga mee’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de 

Protestantse Kerk in 2023-2024: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof hoop en 

liefde’. Samen verdiepen we ons op weg naar Pasen in thema’s als gebed, inkeer 

en het maken van een nieuwe start. 

 

Paasgroetenactie 2024 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 

paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in 

buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een 

gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de 

weg opent vanuit het donker naar het licht.  

 

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. 

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als 

daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 



ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed 

doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst 

rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.  

De diaconie 

 

Samen eten. 

In overleg met de bewoners van de Breehof, gaan we weer gezellig een avond 

eten. We hebben afgesproken om dit maandag 19 februari te doen. Ook u als 

gemeente bent hiervoor van harte uitgenodigd. We denken hierbij aan soep als 

voorgerecht, daarna een winter(stamppot)buffet, We besluiten met een lekker 

dessert. 

Bij het koffiedrinken ligt een intekenlijst om u op te geven en misschien wilt u 

ook wat koken, dit kan ook op de lijst gezet worden.  

We denken hierbij aan koken voor ong. 6 personen. 

We willen u en de gasten ontvangen vanaf 16.30 uur zodat we om 17.00 uur aan 

tafel kunnen. 

Iedere keer ervaren we weer dat dit voor de Breehof en ook voor ons als 

gemeente een waardevol gebeuren is. 

Namens de kerkenraad,  Hilly Lanjouw, scriba 

 

Samen op Zoek. 

We willen een keer wat nieuws doen op zondagavond 11 februari. 

Deze avond zal weer in het teken staan van muziek maar heel anders dan vorige 

keer toen we hebben geluisterd naar de mis van Herman Finkers. 

We vragen aan belangstellenden om zelf een stukje muziek op te zoeken 

waardoor je bent geraakt. De bedoeling is om dit stuk muziek op deze avond 

mee te nemen. We kunnen dit dan laten horen en wie dit heeft meegenomen kan 

dan vertellen wat hem of haar daarin zo aanspreekt.  

De muziek kan en mag van alles zijn. Op de avond zelf kun je gewoon een CD 

of USB stick meenemen waarop het stukje staat. Als je iets van Spotify of 

Youtube wilt laten horen dan is dat ook goed. In dat geval graag een paar dagen 

van te voren mij laten weten om welk stuk het gaat dan kan ik het opnemen. Het 

stukje moet niet langer zijn dan ongeveer 5 minuten. 

Je mag ook een paar stukjes meenemen voor als er extra ruimte en tijd is. 

Uiteraard als je alleen wilt komen luisteren ook van harte welkom. 

 

Als je denkt: Dit is iets voor mij, kom dan op genoemde datum. We beginnen 

om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Koffie en thee staan klaar. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 

 

 

 

 



Aan alle gemeenteleden; 

Op dinsdag 13 februari om 18:00 uur vieren we 

voor alle kerken aan de vaart fat tuesday in het 

Kruispunt op Erica. Fat tuesday is de dinsdag voor 

Aswoensdag. Daarna begint de 40 dagentijd 

(vastentijd). Daarom eten we gezamenlijk 

pannenkoeken. Jong en oud zijn van harte welkom om mee te eten en/of te 

bakken. We willen graag met veel mensen eten en hebben daarom veel bakkers 

nodig. Het is de beidoeling dat de pannenkoeken thuis gebakken worden en 

meegenomen worden naar Erica. Op de lijst die vanaf aanstaande zondag in de 

kerken ligt kunt u aangeven met hoeveel personen u wilt komen eten.Ook kunt u 

zich opgeven via de mail (uiterlijk zondagavond 11 februari)    

scriba.pg.erica@gmail.com   

We rekenen op een grote opkomst van alle kerken samen! 

Namens de activiteitencommissie van Kerken met Vaart,   

Janneke Meijer  

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 14 februari zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en thee 

staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 10.00 uur in 

de Welput. 

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 551346 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 23 februari is er een weeksluiting in Oldersheem. Aanvang: 19.00 uur 

 

Bij de dienst voor 18 februari: 

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd verleent de cantorij haar 

medewerking met eigen liederen en als ondersteuning van de gemeentezang. 

 

Zondag 18 februari  

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. 40-dagen project 

 2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Gebouwen 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl
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